
Zondag 9 oktober 2016 om  

10.00 uur in de Knoptorenkerk  
te Sint Oedenrode 

 
..  uw geloof heeft u gered .. 

 

We beginnen de dienst in stilte ...  

 
Begroeting en aanvangswoord 
  

Wie verlangt er nu naar om gered te worden? Ja, miljoenen 
mensen in de wereld verlangen daar naar. Maar wij die op dit 
veilige en gelukkige hoekje van de wereld wonen hoeven niet 
zo nodig. Wij kunnen onszelf heel aardig redden. Maar in de 
Bijbel worden voortdurend mensen gered. We horen dat 
vandaag ook weer. “Uw gelooft heeft u gered”, zegt Jezus 
tegen de vrouw die hem zalfde.. “Geloof in Jezus en u zult 
gered worden”, zegt Paulus tegen zijn cipier.  Zou dat nou 
alleen over anderen gaan? Is het alleen iets voor “echte 
zondaars”?  Of is dat nou juist een gedachte waar wij van gered 

moeten worden. We volgen de Schrift en zien of wij onszelf 
daar tegen komen.  Beschenen door het licht van Christus. 
 
Aansteken van de kaarsen op tafel 
 
Bemoediging en drempelgebed: 
 Ons vertrouwen is in de naam van de Eeuwige, 
 die de hemel  en de aarde gemaakt heeft, 
 die trouw is, door alle tijden heen 
 en zijn plannen niet opgeeft, totdat zij voltooid zijn. 

  
Met al wat wij deden en nalieten komen wij hier, 

 met onze vreugde en met onze spijt. 
 Wij vragen Hem ons te aanvaarden 
 en te vergeven, wat wij onszelf niet vergeven kunnen. 
 Geef ons uw vrede. 
 Amen. 
  
Zingen: Psalm 91 : 1, 2 en 5  

Heil hem, wie God een plaats bereidt 
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Kyrië:  Voorganger en gemeente lied 301 k

 

 
Kyriëgebed 
 
Voorganger en gemeente: nogmaals lied 301 k 
 

Gloria: Lied 304 Zing van de Vader 
 
 

HET WOORD EN DE WOORDEN 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Handelingen 16 : 16 – 34 
 
Zingen: Lied 863  Nu laat ons God de Here 
 
Evangelie: Lucas 7 : 40 – 50 
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Acclamatie: 339a  U komt de lof toe 

  

  
 
Preek 

 
Muziek 
 
Zingen:  Lied 657 : 1 t.m. 4  Zolang wij ademhalen 
 
Toelichting op de inzameling 
 
 

Gebeden 
 

Zingen: Lied 816 : 1 t.m. 4 Dat wij onszelf gewonnen geven. 
 
Voorbeden, met de roep van 367 e: 
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Stil gebed 
 
Onze Vader (NBV) 
 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 
Inzameling  

 
Slotlied: Lied 655 : Zing voor de Heer een nieuw gezang 
 
Zegen 
 
Allen:  Amen 
 
 
 
 
 
 

 

Na afloop van de dienst ben U van harte uitgenodigd om nog wat 
na te praten onder het genot van een kopje thee of koffie.  

 


